
Wijkberichten maandag 4 maart 2024

Agenda: 9 maart  tot 29 maart  2024

Zondag  : 10 maart Kerkdienst aanvang 9.25 uur Voorganger Hr. Guus Ruijl
Woensdag : 13 maart Koffieochtend.
Woensdag : 13 maart Avondgebed 40dagen tijd/Biddag Gewas en Arbeid Voorganger Ds. G. v. Meijeren
Vrijdag : 15 maart Vastenmaaltijd
Zondag : 17 maart Kerkdienst aanvang 9.25 uur Voorgangster Mevr. Petra Nijboer
Maandag : 18 maart W.W.G. Vergadering
Woensdag : 20 maart Koffieochtend
Woensdag : 20 maart Avondgebed 40dagen tijd
Vrijdag : 22 maart Vastenmaaltijd
Zondag : 24 maart Kerkdienst aanvang 9.25 uur Voorganger Mevr. Hilde Zwaan
Maandag : 25 maart Avondgebed 40dagen tijd
Dinsdag : 26 maart Avondgebed 40dagen tijd
Woensdag : 27 maart Koffieochtend
Woensdag : 27 maart Avondgebed 40dagen tijd 
Donderdag : 28 maart Witte Donderdag BETHELKERK aanvang 19.30 uur
Vrijdag : 29 maart Goede Vrijdag KERKCENTRUM HOLY aanvang 19.30 uur
Zaterdag : 30 maart Paaswake REHOBOTHKERK aanvang 19.30 uur. Mw. Petra Nijboer en Ds. G.v. Meijeren
Zondag : 31 maart PASEN aanvang 9.25 uur Voorganger Hr. Bart Starreveld

NOODKREET VANUIT DE KERKENRAAD!

Zoals u eind vorig jaar in de Onderweg heeft kunnen lezen heeft de Algemene Kerkenraad een visitatie 
aangevraagd om diverse redenen, waaronder omdat in het rapport Bouwen op Goede Grond (BOGG) werd 
geadviseerd om een nieuwe structuur te bedenken voor het besturen van de gehele Protestantse Gemeente 
Vlaardingen (PGV) en dit zoveel mogelijk voor alle wijken tezamen te doen. Omdat inmiddels bijna 2/3 van de 
leden van de PGV ouder dan 70 jaar is, was er een dringende noodzaak om te vernieuwen. Duidelijke keuzes 
zijn nodig om een levensvatbare gemeente, kerk en geloofsgemeenschap in stand te houden. De vraag aan de 
visitatoren was dan ook:  Wat heeft de AK van de PGV nodig om zijn eigen beleid uit te gaan voeren? De 
visitatoren hebben met heel veel mensen gesproken en ook een spreekuur gehouden voor gemeenteleden. Op
grond van wat zij hierbij gehoord en gezien hebben, hebben zij een rapport opgesteld, waarin zij hun 
conclusies verwoorden en naar aanleiding hiervan met adviezen komen. Deze adviezen zijn niet vrijblijvend, 
deze worden wij verondersteld op te volgen. Om deze gang van zaken te begeleiden stelt de visitatiecommissie 
voor een interim-predikant aan te stellen. Op dit moment heeft de AK contact met deze interim predikant om 
hiervoor een plan van aanpak op te stellen. De visitatoren hebben o.a. geconstateerd dat in alle geledingen 
binnen de PGV, dus de AK, het College van Kerkrentmeesters en alle wijkkerkenraden, ambtsdragers zitting 
hebben die hun in de landelijke kerkorde toegestane periode van 3 ambtstermijnen achter elkaar al lang 
overschreden hebben. En de kerkenraad van wijkgemeente Centrum West spant daarin de kroon: zeker 10 
ambtsdragers hadden er al lange tijd uit gemoeten!! Inmiddels hebben de heren Leen Hokke en Leen 
Weerheim al afscheid genomen als successievelijk ouderling/kerkrentmeester en ouderling. Van de rest van de 
ambtsdragers die er officieel uit moeten zullen wij in de komende tijd van ca. 1 ½  jaar afscheid moeten nemen.
Dat wil zeggen dat alleen ondergetekende overblijft als kerkenraadslid! U zult begrijpen dat een wijkgemeente 
zonder kerkenraad geen bestaansrecht heeft! Dat betekent dat, als er geen nieuwe ambtsdragers gevonden 
worden, wij genoodzaakt zijn wijkgemeente Centrum West binnen twee jaar op te heffen.Ieders reden om hier 
geen gehoor aan te geven is legitiem, echter, ik kan mij niet voorstellen dat er binnen onze gemeente niemand 



te vinden zou zijn die het niet zo ver wil laten komen! Daarom wil ik ieder gemeentelid vragen diep in zijn/haar 
hart te kijken of er voldoende betrokkenheid te vinden is om mede-verantwoordelijk te willen zijn voor het 
besturen van wijkgemeente Centrum West en de erediensten. Ik hoop en bid dat ik overstelpt word door 
positieve reacties! Wilma Kievit Voorzitter kerkenraad Centrum West

Violenactie
Let op:………………Morgen zaterdag 9 maart is het zover: De bestelde violen kunt u afhalen tussen 9.00en 12.00 
uur.
 
Vergadering W.W.G.:
Maandag 18 maart a.s. wordt er weer een W.W.G.vergadering  gehouden voor alle wijken achter de 
Marathonweg en de buitenwijk. Deze vallen onder de ouderlingen Wim Poot en Hannie Baauw.Samen met 
enkele trouwe medewerkers zullen we deze middag de wijken weer  doornemen. De vergadering begint om 
14.00 uur in de Rehobothkerk. Lenie de Boer-Keijzer
 
LEVEN IN EEN VERANDERENDE WERELD, 
Vasten- of 40dagentijdInmiddels zijn we een paar weken verder. We hebben al 3 x met elkaar Vastensoep gegeten. 
Het was behalve heel gezellig, ook erg lekker en we haalden mooie bedragen op met elkaar op. De eerste keer 106 
euro, de tweede keer 138 euro en de derde keer 160,50euro. Heel mooi, toch? Het is heel bijzonder, dat wij leven in 
vrijheid van Godsdienst en van meningsuiting, in gezondheid met goede gezondheidszorg als achterdeur en in vrede 
met onze buurlanden. Laten we daar God dankbaar voor zijn. We weten maar al te goed hoe anders het kan 
zijn.Neem nou de mensen in de hooglanden van Zuid India. Door de klimaatverandering is de grond daar erg droog. 
Er wordt samen gewerkt met de lokale partner AHIMSA. Er worden andere gewassen geteeld met slimme bemesting 
en biologische bestrijdingsmiddelen. Meestal duurt dat een paar jaar voor men ervan kan leven. Laten wij hen 
helpen, zodat ze daar geen honger hoeven te lijden. De laatste week van deze vasten- of 40dagentijd zal er 
be/gespaard worden voor een project in Vlaardingen, welke te maken heeft met de klimaatcrisis. Meer informatie 
volgt in de  Nieuwsbrief die via de e-mail verstuurd wordt. (Be)spaar je weer mee? Mogelijk kunnen de volgende 
Vastentips helpen. De komende week kunnen we de wijntjes, biertjes, sapjes en limonades laten staan en drinken we 
gewoon water. De week erop proberen we de auto te laten staan en pakken we de fiets, de benenwagen of het OV. 
We hebben nog een week te gaan, zullen we dan de droger niet aanzetten, maar het natte wasgoed laten drogen in 
Gods wind en zon? Hopelijk zijn die er dan ook. O ja, eigen tips zijn ook goed. Denk eens extra aan die mensen in 
India. Vergeet niet dat we de ZONDAGEN mogen VIEREN. Veel succes ermee! Nog even de regels van de Vastensoep. 
Iedere vrijdag in deze 40dagentijd eten we ’s avonds 6 uur Vastensoep. Er zijn dan 2 soepen gemaakt, één soep is 
zonder vlees, soms kan er apart vlees bij gedaan worden. Er is ook brood bij. We brengen onze eigen soepkop of –
mok en lepel mee, die we weer vuil mee naar huis nemen. Het servetje kan gebruikt worden om ze in te rollen. Er 
wordt gecollecteerd voor bovenstaande doelen, als richtlijn kan gedacht worden, hoeveel jezelf kwijt zou zijn voor de 
maaltijd. We bidden, eten en zingen met elkaar en dan we gaan om 7 uur weer we. We hebben nog een hele avond 
voor ons. Ook mensen uit andere wijken zijn van harte welkom. Wel graag even bij mij of een andere diaken 
doorgeven dat je de komende week soep mee wil eten. Gezegende 40dagen- of Vastentijd gewenst. Tel.nr. 
0620379649 of per e-mail marian.verhagen@post.com.

Nog even geduld……..
Momenteel bevinden we ons nog volop in de vastentijd, dus uitgebreide lunches zijn niet aan de orde, 
maar……….. op Paasmorgen na de kerkdienst bent u van harte uitgenodigd om gezamenlijk koffie te drinken 
(zoals elke zondag) en daarna willen we een br(l)unch aanbieden. In verband met verschijnen van Onderweg 
willen we u alvast op de hoogte brengen. Vanaf volgende week liggen er intekenlijsten in de keuken en de zaal 
om u op te geven. Annet, Tiny, Hannie, Nel, Wim en Jaap.

Verantwoording Wijkdiaconie februari 2024



Giften over de maand februari. In de afgelopen maand heb ik de volgende giften ontvangen: op de bank de 
vaste gift van € 10,00 via de wijkpenningmeester en de volgende bedragen voor de bloemengroet, € 5, 2x € 
10,00 via Jaap Kleijwegt en Atie Kramer. Via Jaap Kleijwegt € 10,00 voor de Voedselbank. Via de kas heb ik het 
volgende ontvangen: € 35,00 was de opbrengst in de bussen op 4 februari. Via Joke de Zwart € 20,00 (alg.). € 
10,00 voor de bloemengroet via Adri van Vliet. Iedereen weer bedankt voor de gift. Als u liever een gift per 
bank wilt doen, dan is het rekeningnummer: NL16 INGB 0003 5314 05 t.n.v. Diaconale Wijkkas Centrum-West  
Arie Noordhoek Penningmeester Wijkdiaconie Centrum-West.

Voedselbank.
Product van de maand maart is: SHAMPOO EN/OF TANDPASTA zaterdag 16 maart  inleveren bij oud papier, 
zondag 17 maart in de Rehobothkerk. Bent u niet in de gelegenheid naar de Rehobothkerk te komen, dan kunt 
u altijd een product doneren via onze WEBWINKEL op voedselbankvlaardingen.nl 
<http://voedselbankvlaardingen.nl  . Afgelopen zondag werd er aan mij gevraagd: Wat is de komende maand 
het "product van de maand". Voor april is dat: pindakaas en/of chocoladepasta. Bij voorbaat dank voor uw 
altijd enthousiaste medewerking! Arie Noordhoek 

Verantwoording Wijkkas februari 2024
In de maand februari werden de volgende bedragen ontvangen. De opbrengst van de offerblokken in de maand
februari bedroeg € 10,20. Rechtstreeks op de bankrekening werd een gift ontvangen van € 20, waarvan de helft
is bestemd voor de bloemenpot van de wijkkas diaconie.  Via Lenie de Boer werden twee giften ontvangen van 
€ 20 en één van € 10. Ons aandeel in de opbrengst van het oud papier van de maand januari bedroeg € 40,33 
(1,27 ton). De eerstvolgende mogelijkheid om uw oud papier in te leveren is in het weekend van 15 en 16 
maart aanstaande. Graag wil ik iedereen van harte uitnodigen en aanmoedigen om het oud papier te blijven 
inleveren. Ook kunt u kleding e.d. inleveren voor Dorcas.  Alle gevers en de medewerkers van het oud papier 
heel veel dank.  Een hartelijke groet, Paul Faas Wijkpenningmeester IBAN: NL24 INGB 0000 602 928

Liturgische bloemschikking in de 40dagen tijd
Vanaf 18 februari staat er een bloemschikking in de kerk met als thema: “Ga mee! Samen getuigen van geloof, 
hoop en liefde”. De 4e zondag (10 maart) is zondag Laetare. “Ik zal je een hoopvolle toekomst geven”.De 5e 
zondag (17 maart) is zondag Judica: ……..omdat jij het recht hebt om als losser op te treden. De 6e zondag (24 
maart) is het Palmzondag “……….kijk om je heen (…) of er iemand is die rechgtvardig handelt, die naar 
eerlijkheid streeft”.

Zwerven door de Westwijk: 

'Hé, ben je daar weer?' Langzaamaan ben ik na de ziekteperiode weer begonnen met mijn werk. Het moet allemaal heel 
rustig aan. Het duurt 's morgens even eer mijn energiepeil op de juiste hoogte is. Zachtjes aan, dan breekt het lijntje niet. 
Onlangs kwam het ervan dat ik weer op straat liep. Het was eindelijk droog en ik maakte mijn gebruikelijke rondje door 
de wijk. Ik belde bij een paar mensen aan, maar die waren niet thuis. Dus liep ik maar verder. Ik kwam ook langs een plek 
waar mensen vaak op een bankje zitten en met elkaar alles bespreken wat er passeert op straat. En op die dag was ik 
degene die passeerde. Uitbundig en blij werd ik begroet door de mensen op het bankje. 'Hé, ben je daar weer? Hoe gaat 
het met je?'. Ze hadden zelfs koffie bij zich en ik kreeg meteen een bakkie aangeboden. Er zat ook een oudere dame in 

http://voedselbankvlaardingen.nl/


het gezelschap en ik mocht meteen een brasa incasseren. Een brasa is een knuffel op zijn Papiaments. Ik ging uiteindelijk 
ook maar op de rand van het bankje zitten. De anderen keken mij eens goed aan. 'Je bent wel mager geworden', was de 
conclusie. 'Hoe komt dat?'. Ik moest het hele verhaal vertellen: van de reis naar Barcelona, van de besmetting door de 
rondvliegende papegaaien, van het ziekenhuis - kortom: voor de zoveelste keer mocht ik de dingen weer herbeleven. Ik 
bleef nog even zitten en er kwamen nog een paar buurtbewoners bij zitten. Het werd een gezellig koffie-uurtje. Na een 
tijdje liep ik weer verder. Al wandelend dacht ik aan de mensen die in de kerk met elkaar koffie drinken op 
zondagmorgen. Waarom komen die mensen daar zo vroeg op zondag in het weekend? vroeg ik me af. Voor de 
kerkdienst? Ik waag het dat te betwijfelen. Tijdens een kerkdienst zitten de mensen heel rustig op hun stoel. Sommigen 
hebben het echt moeilijk om bij de les te blijven. Maar na de kerkdienst kun je in de grote zaal zeer geanimeerde 
gesprekken horen tussen de mensen. Tijdens de koffie bespreken de mensen van de kerk álles met elkaar. Er wordt 
gevraagd naar de afwezigen, er wordt gepraat over verjaardagen, over de zieken, werkelijk van álles komt aan de orde in 
de gesprekjes aan de tafel onder het genot van een heerlijk bakkie koffie. De kerkdienst lijkt dus helemaal niet het 
belangrijkste te zijn van de zondagmorgen. Ná de kerkdienst gebeurt het belangrijkste: de gesprekken met elkaar, het 
meeleven met elkaar. Het is buiten de kerk al niet veel anders: op de bankjes, op alle plekken in de wijk waar mensen met
elkaar kunnen zitten, ontstaan ontmoetingen. Daar hebben de mensen contact, dat ze broodnodig hebben. Al dan niet 
met koffie. Als je een paar weken niet op straat gezien wordt, gaan ze je missen. Het gaat dus altijd om de ontmoeting. 
Het gaat áltijd in het leven om contact. Eenzaamheid is de ergste bedreiging van mensen. Ik vraag me weleens af of de 
kerkdienst wel een echte ontmoeting van de mensen met elkaar is. En ik vraag me daarom ook weleens af of de mensen 
wel echt zo geinteresseerd zijn in de kerkdienst. Want daar kunnen ze niet met elkaar praten. Het lijkt mij dat mensen 
veel meer geinteresseerd zijn in elkaar. En dat de koffie een mooie gelegenheid is om bij elkaar te schurken. Ik denk dat 
de mensen in de Westwijk misschien wel jaloers zouden kunnen zijn op de warmte van de ontmoetingen bij de koffie ná 
de kerkdienst. Want niemand redt het alleen. Bart Starreveld, pastor Rehobothkerk

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West 06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur Wilt 
u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit 
telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd 
worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak
te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u 
niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoon nummer en mogelijk 
kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.


